
 

 

 

 

 

Nieuwsbrief 3 - 10 april 2026 

 
 

 
Kerkdiensten 

Zondag 5 april 9.30 uur ds. Peter Wattèl, Oegstgeest. Pasen 
Collecten: 1. De Lichtbron in Actie: SAVE India 2. Kerk 3. Extra collecte voor Libanon 

 
Komende diensten 
Zondag 12 april 9.30 uur pastor Ditte Mostert-Bok 

Zondag 19 april 9.30 uur ds. Dick Sonneveld, Rivierenland 
 

Bij de dienst van 5 april 
Met de vieringen van de Stille Week en Pasen wil ik zo dicht mogelijk bij de 
gebeurtenissen blijven, zoals ze in het Lukas-evangelie zijn opgeschreven. De 

avondmaalsviering op Witte Donderdag was omringd door liederen en lezingen uit 
Lukas. En de laatste lezing sloot aan bij de eerste Lukas-lezing op Goede Vrijdag. We 

lazen, afgewisseld door liederen, van de gevangenneming, de veroordeling en de 
kruisiging. 
Op Eerste Paasdag gaan we uit ons dak om het ongelooflijke te vieren: Jezus leeft! 

Ik kijk ernaar uit om deze dienst met jullie te vieren! 
Ds. Peter Wattèl 

 
Van de diaconie   

De eerste collecte op Paaszondag is voor Kerk in Actie, voor de kinderen van India. 
SAVE (Social Awareness and Voluntary Education) wil ervoor zorgen dat alle kinderen, 

ook migrantenkinderen, naar school gaan. Bevlogen medewerkers en vrijwilligers 
sporen kinderen op die niet (meer) naar school gaan. Zij gaan met de ouders in 

gesprek over het belang van onderwijs, 
begeleiden kinderen (terug) naar school 

en zorgen waar nodig dat de thuissituatie 
verbetert. 
In de Zuid-Indiase textielstad Tirupur 

wonen zo’n 150.000 migranten, 
sommigen met hun hele gezin. Omdat 

ouders de hele dag werken, worden veel 
kinderen aan hun lot overgelaten. En 
doordat zij de lokale taal niet spreken, 

gaan ze niet naar school. 
Partnerorganisatie van Kerk in Actie SAVE 

biedt 200 migrantenkinderen onderwijs in 
zowel hun moedertaal als de lokale taal. 

Na een jaar kunnen ze doorstromen naar het regulier onderwijs. Ook zorgt SAVE voor 

voedzame middagmaaltijden en buitenschoolse activiteiten. 
 

Extra collecte voor Libanon: De Haigazian University in Beiroet biedt meer dan 
alleen academische kennis aan zo’n 600 studenten. Naast vakken als bedrijfskunde, 
economie en sociale wetenschappen krijgen studenten ook geestelijke en  



 

 

psychologische begeleiding. Zo kunnen zij groeien in hun vakgebied, geloof en 

persoonlijke ontwikkeling en bijdragen aan een stabiele samenleving. Wilbert van 
Saane en Mirjam Polak, uitgezonden vanuit Nederland en ondersteund door Kerk in  

Actie, werken er als studentenpastor en bijbeldocent, en docent psychologie. Samen 
helpen zij jongeren leiders te worden die een verschil kunnen maken. Haigazian is 
méér dan een universiteit: het is een plek waar geloof, studie en maatschappelijke 

betrokkenheid samenkomen. Via het programma zending ondersteunt Kerk in Actie dit 
belangrijke werk. Geef uw gift in het collectezakje! 

 
De tweede collecte is bestemd voor 
onze kerk. Doet u weer mee?  

Beide doelen van harte aanbevolen! 

U kunt bijdragen aan de collecte met 
een gift in de mandjes bij het uitgaan 
van de kerk, of door overmaken op de 

rekening van Diaconie/ZWO Protestantse 
Gemeente o.v.v. “SAVE India” en/of 

“Libanon”, en aan de kerk. Hartelijk 
dank! 

 

 

 
Om over na te denken 

Pasen 
 
 

 
 

 
In donker Afrika, in Burundi om precies te 
zijn, troffen we een paar jaar geleden dit 

beeld aan. Zo prachtig om op allerlei plekken 
in dit allerarmste landje, stille (en minder 

stille) getuigen aan te treffen van de 
overwinning van Christus op het kwaad, van 
het leven op de dood. Soms op een armzalig 

schuurtje waar een kapper huist, hier voor 
het meest luxe hotel waar de gewone burgers 

nooit komen. Het deed mij denken aan het 
lied hieronder: 
 

 
 

 
 

 
 
 



 

 

 

1 Daar juicht een toon, daar klinkt een 

stem, 
die galmt door gans' Jeruzalem; 
een heerlijk morgenlicht breekt aan: 

de Zoon van God is opgestaan! 

 

2 Geen graf hield Davids Zoon omkneld, 
Hij overwon, die sterke Held. 

Hij steeg uit 't graf door Vaders kracht, 
want Hij is God, bekleed met macht! 

 

3 Nu jaagt de dood geen angst meer aan, 

want alles, alles is voldaan; 
wie in geloof op Jezus ziet, 
die vreest voor dood en helle niet. 

 

4 Want nu de Heer' is opgestaan, 

nu vangt het nieuwe leven aan, 
een leven door Zijn dood bereid, 

een leven in Zijn heerlijkheid. 
 
Gezegende Paasdagen gewenst! 

Ditte Mostert-Bok 

 

 
Meeleven 
We bidden de zieken, genezing, moed en troost toe.  

We feliciteren alle jarigen en wensen hen Gods zegen op hun nieuwe levensjaar! DMB 
 

Doop en belijdenis 
Als er mensen zijn die er over na denken om zich te laten dopen of om belijdenis te 
doen, laat het even weten. Ik ga graag met u/jou in gesprek. Je bent er nooit te oud 

voor.  
Ditte Mostert-Bok 

 
Delen 
Lieve mede-kerkleden, 

 
Graag wil ik (nogmaals?) kwijt dat ik door mijn hersenletsel véél minder vaak naar de 

zondagse viering kan komen dan ik zou doen als ik gezond was. Een onzichtbare 
handicap heeft nou eenmaal naast grote voordelen (waar ik blij om ben!!) ook het 
nadeel dat mensen om je heen niet (meer) weten dat je veel minder kan dan het lijkt 

o.a. doordat je je hoofd vaak rust moet geven. 

Heel hartelijke groet voor jullie allemaal!  

Anja Torn(-van der Ven) 

 

 
 
 

 
 

 
 



 

 

 

 
 

Ontmoetingsmiddag en -avonden  

Thema: Wij doen het samen! 
 
Samen doen is wat wij als kerkgemeenschap delen. 

Geloven is persoonlijk, door onder andere samen te praten en te beleven kan je 
persoonlijk geloof groeien. 

Ook dit jaar nodigen wij u/jullie uit om met elkaar te praten over wat wij samen delen. 
De Bijbeltekst uit Numeri 11:10-13 staat dit jaar centraal. 

Hoe halen wij inspiratie uit deze tekst waarin Mozes en het volk centraal staan. In een 
moeilijke tijd waarin het volk op weg was naar het beloofde land. Hoe vind je in 
moeilijke tijden steun en vertrouwen in je geloof?  

Nu leven wij ook in een onrustige wereld. Geeft deze tekst ons de moed om positief te 
blijven en erop te vertrouwen dat het beloofde land eens komt. 

Hoe kunnen wij elkaar inspireren om in deze tijd vol goede moed door te gaan . 
 
Wij willen u/jullie graag ontmoeten op één van de onderstaande data: 

Woensdag  15 april vanaf 15.30 uur met soep en een broodje in De Lichtbron, 
Pieter van der Plasstraat, Wateringen. 

Donderdag 16 april vanaf 18.00 uur met een warme maaltijd bij Sjoukje en 
Jan Stolk, Treslonglaan 182, Den Haag. 
Dinsdag  21 april vanaf 18.00 uur met een warme maaltijd bij Ed van der 

Schoor en Coralien van der Ploeg, Boetersstraat 53, Wateringen. 
Woensdag  22 april vanaf 18.00 uur met een warme maaltijd bij Henk en Ria 

Jongerius, Heulweg 103, Kwintsheul. 
 
Bij deze ontmoetingen staan het woord en het eten centraal. 

Voor de catering is het prettig als u/jij zich aanmeldt. 
In de hal van de kerk ligt een intekenlijst of meld je aan bij Ria Jongerius, 

telefoonnummer : 06-47460600 
Mail: pastoraat@protestantsekerk-delichtbron.nl 
Willy Mieremet-Leerdam 

Ria Jongerius-van Holst 
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Protestantse gemeente De Lichtbron, algemene informatie 

Voorganger/pastor: Ditte Mostert-Bok, pastor@protestantsekerk-delichtbron.nl, 
telefoon 06 19960369. 

Scriba: Geert Schippers en Bert Bosker, scriba@protestantsekerk-delichtbron.nl 
Website: www.protestantsekerk-delichtbron.nl 
Uw kopij a.u.b. in Word inleveren op donderdag vóór 12.00 uur via 

nieuwsbriefdelichtbron@gmail.com. 
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